
 

MEIDIELINGSBLÊD Witte Donderdag 17 april 2025  Heilig Avondmaal 
 
19.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. D. Schreurs   
Lector:       Helma Sjamaar-Dupuis 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Werelddiaconaat Oekraïne 
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Hessel Keegstra en Gerrit Sipma 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
 
DIENSTEN: 
-vrijdag 18 april 19.30 uur, voorganger Marianne Folbert-van der Heijden 
-zaterdag 19 april 19.30 uur  
-zondag 20 april 9.30 uur, voorganger Marianne Folbert-van der Heijden 
   
LITURGISCH BLOEMSTUK: 
In veel gemeenten wordt nu avondmaal gevierd, in een dankbaar gedenken hoe Jezus in deze nacht voor Zijn 
dood Pesach vierde met Zijn leerlingen. Brood en wijn. We lezen over de voetwassing: water, een handdoek. 
Jezus die voorgaat in dienen. Niet vanuit een slaafse houding, maar wetende dat Hem alle macht gegeven 
was. Dienen vanuit kracht, vanuit overvloed. De lezing uit Johannes 14 bestaat uit de woorden die Jezus sprak 
tijdens dat laatste avondmaal, die bijzondere Pesachviering. Dan gaat het over liefhebben. En over de 
Trooster die komen zal, de Heilige geest. Zo zal Jezus aanwezig zijn onder ons. Beide lezingen laten een grote 
intimiteit zien tussen Jezus en Zijn leerlingen. Hij geeft Zichzelf en leert hun de liefde. Langs die weg worden 
zij nieuwe mensen. 
 
Schikking 
In een grote glazen schaal staat het kruis in het midden, in water dat schoon wast, water dat leven geeft. In 
het water drijven madeliefjes, bloemen die de eenvoud symboliseren. Langs het kruis klimt een witte 
klimplant naar boven. Kamerjasmijn, symbool van liefde en vreugde met een heerlijke geur. 
 
Woorden bij de schikking 
Water draagt de madeliefjes 
klein en eenvoudig 
levend water  
bron van genade en vreugde  
  
 
  



 

 
 
LITURGIE:  
 
- orgelspel vooraf 
- woord van welkom 
 
- samenzang: 16 vers 1 en 2 
- stil gebed 
- votum en groet 
 
- toelichting bij het liturgisch bloemstuk 
- samenzang: 380 vers 1, 2, 3 en 4 
 
- geloofsbelijdenis 
- samenzang: 5 vers 6 en 7 
 
- gebed 
- lezing: Hebreeën 4 vers 14 t/m 16 
- samenzang: 381 vers 1 en 2 
 
- overdenking 
- meditatief orgelspel 
- samenzang: 116 vers 3 en 5 
 
- gebed 
- brood en wijn/druivensap 
 
- samenzang: 16 vers 3 [dit lied zingen wij als iedereen weer op zijn of haar eigen plaats zit] 
- kort dankgebed 
 
- samenzang: 936 vers 1, 2 en 3 
- zegen 
- samenzang: 'Amen, amen, amen' 
 
- orgelspel nadien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan scriba Froukje de 
Beer (571019 of scriba@pkn-ternaard.nl). De kerkdienst beluisteren/bekijken is mogelijk via: www.kerkomroep.nl 
(live of naderhand). Het meidielingsblêd staat vanaf zaterdagsmorgens op de website (www.pkn-ternaard.nl). 
Info/mededelingen voor de website graag ook doorgeven aan de scriba. 
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